
Beeldenbad TerrasTekenen 

Dag iedereen,  

Hopelijk zijn jullie allen nog in goede gezondheid? Gelukkig kunnen we genieten van een 

stralend zonnetje dus deze keer heb ik een opdrachtje voorzien dat jullie buiten kunnen 

doen.  

Jullie deden al superhard je best door leuke foto’s door te sturen van de werkjes. Dat mag 

deze keer  weer opnieuw. Ik zorg dat ze terechtkomen op de sociale media van de Academie  

in ons project Kunst@Home. Je mag de foto’s doorsturen naar mijn e-mailadres : 

virginie.windels@gmail.com.  

Veel plezier! Mijn proefkonijnen vonden het alvast een leuke opdracht        

1. Wat heb je nodig? 

 

Een stukje terras, een tak of stok, dikke penselen, papiertape (of een touw) en een emmer 

water.  

Knip kleine zijtakjes af van de grotere tak. Wees heel 

voorzichtig en laat mama of papa helpen.  

Bevestig een dik penseel (of andere materialen die je in de 

tuin of in huis vindt) met tape of touw aan je tak.  
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Dokus maakte een tak met 2 penselen eraan. En we maakten samen ook nog een heel dik 

penseel door een vod met een touw rond de stok te binden. En nu?????  

 

TEKENEN MAAR !!!!  

     



    

 

 

 

Veel plezier!  

Groetjes, 

Juf Virginie.  

 

 

 


