
“SNAPSHOTS-ART” Een woordje uitleg : 

Definitie van Snapshots : Foto, kiek, kiekje, opname, plaatje.  Volgens Fauve haar journalistiek 
studieboek “Een snel spontaan beeld van de realiteit, zonder journalistieke doeleinden”.  

“Snapshots-Art” is een groeiend project die ons in eerste instantie een vorm van communicatie gaat 
geven via kunst( kleine doe-opdrachtjes) om dan uiteindelijk je eigen kunstwerk/groepswerk uit te 
voeren in de academie.   

1/ In eerste instantie heb je een aanzichtkaart nodig die je ergens kocht of kreeg van iemand 
(ongetwijfeld hebben jullie ook oude kaartjes zoals het mijne die jullie nauw aan het hart liggen). Dit 
mag een aanzichtkaartje zijn van een reisbestemming of een ander leuk gegeven. Zoek die eens op of 
als je die niet hebt gebruik dan een foto van een voorbij leuk moment/reis/expo. Bekijk dit kaartje 
goed en denk even na wat je daar beleefde of zag, dit zal ongetwijfeld goede herinneringen terug 
halen. Eventueel kan je je gedachten noteren.  

2/ Voeg er nu zelf op de voorzijde iets aan toe die je persoonlijkheid toont of toont waar jullie op dit 
moment aan denken in deze periode.                                                                                                                                                                                
Mixed media: werk het uit met een stukje collage, schilderwerk, objectje, tekstje, tekening aan toe te 
voegen. Hou daarbij rekening met het kaartje zelf, bekijk waar je je eigen stukje gaat plaatsen (kleur, 
compositie, materie).                                                                                                                                 
Glaskunst : plak er een stukje glas (voorbeeld een oud brilglas), spiegel of doorzichtige materie op 
denk ook daar goed na waar je het stukje plaatst.                                                                                               
Laat jullie creativiteit de vrije loop, zoek het niet te ver en gebruik de dingen die je in je directe 
omgeving vindt.  

3/ Maak van dit verpersoonlijkt kaartje een nieuwe foto en stuur dit door naar mij via whatsapp 
(0472566709) of via mail. De bedoeling is dat ik tegen 28 maart alle persoonlijke projecten 
ontvangen heb. Voor de volgende opdracht zal ik er dan voor zorgen dat de kaartjes verdeeld 
worden onder alle deelnemers. Zo is dit voor jullie ook een aangename verassing. Je kan zo één 
kaartje maken of meerdere als je dat graag doet. Zelf met je eigen vrienden zou je zoiets kunnen 
doen.  

4/ In een volgende opdrachtje/fase gaan we dan verder aan de slag met je eigen kaartje en dat van 
een ander. Diegene die meewerken aan dit project krijgen op het einde ook van mij een 
gepersonaliseerd kaartje. Ik ben al benieuwd.  

Veel succes , dit is mijn begin kaartje.  

 

Dit kaart heb ik al meer dan 30j en is een 
deeltje van een installatie tijdens de grote 
expo “chambre d’amies in Gent (Zoek maar 
even die expo op!). Deze toen in de tijd 
heel vooruitstrevende expo heeft mij er toe 
geleid om monumentale kunst te studeren.  

 

 

 


