Dag schilders,

De opdrachten die momenteel omschreven staan op de website, vergen een
onderzoeksmatige aanpak. Ik besef dat dit niet meteen voor iedereen haalbaar is. Vandaar
onderstaand idee:

21 dagen tekenen en schilderen

WAT?

Elke dag, gedurende 21 dagen, een laagdrempelige, korte teken- of schildersopdracht
(ongeveer 10 minuutjes).

Je probeert elke dag deze uitdaging te volbrengen.

Het idee dat iedereen in de groep dagelijks dezelfde opdracht uitoefent, zorgt voor
een sociale cohesie.

Het zijn oefeningen. De nadruk ligt op het doen en niet op het resultaat.

WAAROM?

HOE?

Je bent beeldend bezig.

Je scherpt je waarneming en oplossingsgericht denken aan.

Je ontdekt nieuwe manieren van tekenen en schilderen.

Er is toch een samenhorigheidsgevoel, dit in tijden met minimaal sociaal contact.
En waarom juist 21 dagen? Er wordt wel eens beweerd dat 21 dagen het magische
getal is om een nieuwe gewoonte aan te leren.

Elke dag krijg je een oefening per mail. Deze opdrachten zijn gevarieerd en kort van
duur. Voor geen enkele opdracht zal materiaal nodig zijn met veel voorbereidings- of
opkuiswerk (dus bv. geen olieverf). Je hoeft dus ook geen aparte atelierplek te
hebben thuis.

Je stuurt elke dag een foto van je opdracht. Alle beelden verzamel ik op de website
van atelier schilderkunst. Zo kunnen jullie elkaars schetsen ook bekijken.

Denk je de 21 dagen niet af te kunnen werken, of niet elke dag de opdrachten uit te
kunnen voeren? Geen nood. Er is geen druk. 'Vrijheid' en 'ondervinden' zijn
sleutelwoorden tijdens deze 21 dagen. Je kan het steeds aangeven als het te veel
energie vergt en je uit het project wil stappen.

Start: vanaf vrijdag 8 mei.

DIT LUUKT JE WEL WAT, EN JE WIL DEELNEMEN? Antwoord dan op deze mail tegen dinsdag 5
april. Lijkt jullie dat helemaal geen interessant idee, geef dit ook gerust aan.

Hopend op een talrijke deelname.

Groet,
Brecht



