
Hallo liefste, kleine kunstenaar, 

 

Juf Lieselot hier… je weet wel, de juf van Academie Harelbeke Anders. 

We kunnen jammer genoeg niet meer allemaal samen in ons klasje creatief aan het werk, 

maaaaar… daar heb ik iets op gevonden.  

Ik stuur je met deze brief een leuke, creatieve uitdaging door en hoop dat je met me mee zal 

doen! 

Veel plezier! 

 

De eerste uitdaging: 

1. Ga eens op rondreis in jouw eigen huis. 

Snuister en snuffel goed rond en neem alle kosteloze spulletjes mee die anders toch 

binnenkort in het vuilnis zouden terechtkomen. 

Vb. Dopjes, touwtjes, oud lint, stokjes, stukjes stof, rolletjes, lege flessen… 

 

Dit is wat ik allemaal vond:  

 

 

  



 

2. Neem ook een schaar, plakband, sterke lijm  

of (indien jullie dit hebben) het lijmpistool 

Opgepast! Vraag hulp aan mama, papa of ouder zus/broer om te lijmen! 

 

 

 

3. Kijk eens goed naar de spullen en maak er een pop of dier van.  

Je kan bepaalde dingen verknippen. Lijm nog niets vast. 

 

Ik ga een olifant en een meisjespop maken: 

  

 



4. Weet al hoe jouw figuur er zal uitzien? Heb je alles samen gelegd?  
Vraag dan eventjes hulp aan mama, papa of jouw oudere broer/zus om te lijmen.  
Grote spullen kunnen met plakband, kleine met lijm (sterke lijm of warme lijm). 
 
Bij mij kwam mijn konijn Martha kijken wat er allemaal aan het gebeuren was: 

 
 
 

5. KLAAR met de eerste uitdaging! 
 

 
 

Binnenkort ontvangen jullie terug een brief met de tweede uitdaging… dan brengen we onze 
zelfgemaakte pop of dier tot leven met een eigen bedacht verhaal en werken het uit in een 
strip! 
 


