
Beste ouders, 

 

Gezien de Lock-down is het onmogelijk om onze artistieke activiteiten op de academie te laten 

doorgaan. Vele van jullie werken van thuis en/of hebben jullie handen vol met de opvang van jullie 

kids. Via deze weg bied ik zowel jullie zoon/dochter als jullie zelf uit om mee te werken aan een 

Teken-challenge… Een leuke manier om creatief jullie zinnen te verzetten, samen met de kids iets 

leuks te ondernemen of gewoon om hen een half uur per dag af te leiden met een ludieke opdracht! 

 

Concreet: 

• In bijlage krijgen jullie een rooster met verschillende woorden … Dit zijn o.a. dieren, 

beroepen, kleuren, volkeren, … Aan jullie om deze uit te knippen en in een kom of zakje te 

stoppen… 

• Vervolgens neem jij, je zoon(s)/dochter(s) of beide een Schetsboekje of vouwen jullie een 

paar A4 bladeren in 2 zodat je ze later kunt bundelen/binden. 

• Voor je de challenge begint schrijf je zelf ook een onderwerp naar keuze en voeg deze bij de 

rest…  

m.a.w. zal er elke dag een papiertje per persoon bijkomen. 

• Schud de kom of zakje door elkaar en neem er zonder te kijken 4 briefjes uit! 

• Aan jullie om deze 4 woorden, alvorens te beginnen tekenen, aan elkaar voorstelt en er een 

verhaaltje rond verzint…. Alles is mogelijk, realiteit is ondergeschikt en creativiteit komt 

vanzelf! 

((zo kan de samurai per walvis naar de 3 manen van saturnus reizen)) 

((( Kan een duikboot in de woestijn een stukje bamboo woud op zijn dak bevatten voor de 

maak van bamboo ski’s die nodig zijn voor het 6 jaarlijks duin-ski-toernooi te Wadiroem!)))  

Bij verzinnen mag zolang de 4 woorden aan bod komen 

Zoals je ziet zijn de mogelijkheden eindeloos, resultaten verassend en het plezier 

waarneembaar! 

 

• Leg de scene vast op papier: teken het met potlood zonder woorden te gebruiken, achteraf 

kan er natuurlijk een duidende tekst worden naast of onder geschreven.  

Deel deze met de rest van de deelnemers via Facebook op de groep “AHA-Tekenchallenge” 

nodig gerust maar vrienden, collega’s en kennissen uit om de challenge aan te gaan! 

Het gaat er niet om wie dat er de mooiste tekening heeft, maar wie het zotste idee op zijn 

eigen manier heeft weten weer te geven. 

 

Mijn studenten van het 6de Leerjaar moedig ik dan ook aan om dagelijks een post uit te 

brengen…  

en eveneens bekijken wat hun medestudenten hebben verwezenlijkt. 

 

Good luck! Veel plezier en veel creativiteit in deze  

sombere dagen… 


