
Wij kijken met verwondering 
naar de wereld.
 
We zien de dingen niet zoals ze zijn,
maar zoals wij willen dat ze zijn.

We experimenteren volop.

We hebben plezier in het maken 
en proberen.

We kijken samen naar kunst en laten 
ons inspireren.

Wij kunnen geen fouten maken, maar 
zoeken naar creatieve oplossingen.

We oordelen niet over mekaar.

We delen ons werk met de klas 
en leren van mekaar.

ONS MANIFEST
V

ER
B
EE

LD
EN

O
N

D
ER

Z
O

EK
V
A

K
M

A
N

SC
H

A
P

D
IA

LO
O

G
TO

N
EN

IEDER KIND IS EEN KUNSTENAAR
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