Evelien Van Gheluwe

Van: Iris Desmet <irisdesmet1@gmail.com>
Verzonden: donderdag 16 april 2020 14:44
Aan: arianewaeterloos@gmail.com; Annelies Corne; natalieceuppens@gmail.com;

jessedemeyer@yahoo.com; marieke.pieters@telenet.be; yvesenseverine@telenet.be;
kurt.eggermont@pandora.be; lienbeernaert1@hotmail.com; info@slagerijhoste.be;
crealien1@hotmail.com; dokale78 @hotmail.com; baert.bieke@skynet.be

CC: Evelien Van Gheluwe

Onderwerp: nieuwe opdracht voor de leerlingen beeldendbad Academie Harelbeke Anders

Beste ouders
deze mail is opnieuw bedoeld voor jullie dochter/zoon.

Dag Jade, Nicolas, Amy, Nora, Larissa, Gentil, Loni, Ella, Angelique,
Lucas, Nisrine en Saar

hoe gaat het met jullie?

Ik had gehoopt dat we elkaar na de paasvakantie terug zouden zien, maar we moeten nog even doorbijten hé.
Van Nicolas, Saar en Ella kreeg ik een mooie foto door gemaild met het resultaat van het vorig opdrachtje.

Ik toon ze hieronder even zodat jullie kunnen meegenieten.

van Nicolas

Op de FB pagina van onze academie zal je zien dat iedereen; jong en oud, zijn "huiswerk" maakt.
Ik weet dat jullie volgende week nieuwe leerstof te verwerken krijgen van de dagschool, maar daarnaast moet je
ook ontspannen, daarom een nieuw opdrachtje:

Maak een zelfgemaakte stempel!

Je kan werkelijk van alles stempels maken: van een doorgesneden aardappel, een grote witte gom, doorgesneden
fruit...je kan ook stempels maken met karton of met touw...hieronder wat voorbeelden.

Kies een eenvoudig ontwerp, zeker als je in een aardappel of gom gaat snijden. Als verf gebruik je best plakkaatverf,
maar misschien lukt het ook met je platte water-verfdoos als je de verf dik genoeg legt. Waarop moet je stempelen?
Je kan een kaartje maken om dan te versturen aan een vriend/vriendin/familie...of je kan jouw eigen inpakpapier
maken, of een broche die je kan opspelden,...

Als jullie vragen hebben of het lukt om één of andere reden niet, laat het weten, dan geef ik jullie graag advies.

Succes ermee en vergeet niet jullie resultaten door te mailen

vele groeten en blijf nog altijd creatief in uw kot!
juf Iris






Iris Desmet



