
Dag iedereen, 

Zo leuk om te zien dat jullie creatief bezig blijven! Ik weet dat het heel druk is 

met de onlinelessen (dat zie ik bij mijn 2 bengels) maar als jullie even willen 

ontspannen heb ik voor jullie een nieuw opdrachtje klaar!  

Stuur zoals steeds de foto’s naar mijn e-mailadres: 

Virginie.Windels@gmail.com  

 

Beeldenbad opdracht ‘silhouet’ 

Wat heb je nodig?  

-Potlood, gom, papier.  

-Voorwerpen om te ‘omtrekken’. Dus bij voorkeur grote voorwerpen die je plat 

op je blad kan leggen. Ga maar op zoek in de keuken/huis/slaapkamer… 

         

Leg de voorwerpen plat op je tekenblad en teken de omtrek over. Hou de 

voorwerpen stevig vast of laat mama/papa je helpen.  

Let op dat je voorwerpen niet te klein zijn. Anders wordt het moeilijk om ze 

straks in te kleuren.  
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Zorg dat er een aantal silhouetten elkaar ‘overlappen’.  

                                        

Of dat ze ‘buiten het blad vallen’.  Dus niet mooi in het midden maar een stuk 

van het voorwerp in het blad en een stuk buiten het blad. Dat maakt het 

‘spannend’. 

Probeer ook te variëren in vormen: een rechthoek, cirkel, vierkant, driehoek, 

willekeurige vorm…  

  

 

 

 

 



Stap 2:  

Je mag je tekening inkleuren. Wij kozen ervoor om te werken met waterverf. 

Maar dat mag natuurlijk ook met kleurpotlood/stift/pandakrijt….  

Belangrijk is dat je eerst de randjes doet en dan pas inkleurt.  

Elke insnijding/vakje mag met een ander kleur.  

 

         

Tips 

Niet vergeten als je schildert en je bent rechts dan zet je alles aan de 

rechterkant. Ben je links, dan aan de linkerkant.  

Draaien met de borstel tot het schuimt en je borstel terug op een puntje 

wanneer je schildert.  

Andere kleur gebruiken? Borstel goed uitspoelen! Ververs ook je water!  

Andere kleur gebruiken? Schilder op een droge plaats.  



                  

 

Werk je werkje tenslotte af met een zwart stiftje.  

Omlijn alle vormen.  

Let op!  

Leg iets onder je tekenblad om geen vlekken op de tafel te maken!  

Zorg dat je verf droog is of je stiftje zal kapot gaan!  

 

Veel succes!  

Ik ben benieuwd! 

Groetjes, juf Virginie. 

 

 

 


