
Dag lieve studentjes, 

Helaas kunnen we elkaar voorlopig niet ontmoeten in ons klasje op de academie. Maar niet 

getreurd, ik probeer jullie af en toe een leuke opdracht door te sturen via mail.  

Hebben jullie zin om mee te doen?  

Mijn kindjes die zagen het alvast zitten! 

OPDRACHT 1 

We gaan een fantasieschilderij maken vertrekkend uit een koffie- of wijnvlek.  

1. Wat heb je nodig? 

 

- Tekenpapier 

- Schaar en lijm 

- Bisterkorrels of waterverf 

- Beker voor water 

- Zachte penselen: dik en dun 

2. Aan de slag 

Bij de mail zit een bijlage met een afbeelding van ‘wijn’ of ‘koffie’. Vraag aan je ouders om 1 

van de afbeeldingen af te drukken. Je kan natuurlijk zelf ook op zoek gaan naar een leuke 

foto!  



Knip het kopje/glas met de vlek uit en kleef het op je tekenblad.  

Let op: zorg dat je nog genoeg ruimte hebt om te schilderen. Dus kleef het kopje helemaal 

bovenaan of in een hoekje.  

     

 

Vul je bekertje met water. Neem je waterverf en penselen. Niet vergeten: als je links bent, 

zet je alles aan de linkerkant. Ben je rechts, dan zet je alles aan de rechterkant.  

Meng je kleurtje met voldoende water (voor de koffie: bruin, wijn: rood) en maak een vlek 

op je blad.  

 

 



Probeer vormen of figuren te ontdekken in de gemaakte vlek en schilder erop los. Misschien 

ontdek je een kasteel, een bos of een diertje ????  

Bij ons kwam de poes voor inspiratie zorgen!  

 

Als je dan verder de details gaat verfijnen gebruik minder water en meer verf!  

Weet je nog? Draaien met je penseel tot het schuimt? En dan opnieuw een fijn puntje 

maken!  

VEEL PLEZIER EN SUCCES !!!!!!!  

En tot de volgende keer, 

Groetjes, juf Virginie.  

  

 



 

 



 

 


